
De Kunst van Zelfverwerkelijking 

Workshop – Studiegroep  

  

 

Wie ben ik? 

Hoe functioneert het leven? 

Wat is de betekenis van het leven? 

 

Wat zijn de eerste stappen bij “de Kunst van Zelfverwerkelijking”? 

Wat zijn de 4 universele wetten van het leven? 

Wat is Transmissiemeditatie? 

Wat volgt na het mensenrijkdom? 
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Wie ben ik? Hoe functioneert het Leven? 

Ieder mens op aarde - zonder uitzondering - is een Ziel in incarnatie. Terug leren 

leven in harmonie met uw ware Zelf, de Ziel, komt niet vanzelf en zal U ook niet 

per toeval overkomen. Het vraagt een persoonlijke, doelbewuste inzet en een 

graduele bewustwording van de lichamelijke constitutie van de mens (fysiek, 

emotioneel, mentaal, personaliteit en ziel).  

 

Wat zijn de eerste stappen bij de Kunst van Zelfverwerkelijking? 

De Kunst van Zelfverwerkelijking is een simpele & wijze manier van leven, die 

tegelijkertijd het contact met het Zelf bevordert. Het is geen ideologie of 

godsdienst, maar iets wat allen, met of zonder religie, ten goede komt. De 

eerste stappen hierbij zijn: eerlijkheid in denken, oprechtheid van geest en 

onthechting. 

Wat zijn de 4 universele wetten van het leven? 

Het leven van ieder mens op aarde wordt door 4 grote spirituele wetten geleid: 

De wet van actie & reactie (Karma), de wet van reïncarnatie, de wet van 

onschadelijkheid en de wet van opoffering. Bewust worden van deze 4 spirituele 

wetten van het Leven is essentieel om te weten hoe het Leven werkelijk 

functioneert. 

 

Wat is Transmissie-meditatie? 

Meditatie is het middel om in contact te komen met ons hoger “Zelf”, de Ziel. 

Met als doel uiteindelijk één te worden met de ziel. Transmissie-meditatie leidt 

niet alleen tot contact met de ziel, maar ook tot contact met de Geestelijke 

Hiërarchie van onze planeet, de Meesters van Wijsheid. Het is een 

groepsmeditatie, die zich vooral kenmerkt door dienstbaarheid aan de wereld 

en de mensheid. 

 

Wat volgt na het mensenrijkdom? 

Sinds het ontstaan van de mensheid, zijn er veel mensen zoals U en ik, die 

eerder het Pad van Evolutie hebben bewandeld. Op het Pad van Evolutie 

bestaan er 5 crisisbewustzijn of inwijdingen. Een individu die de 5de inwijding 

heeft bereikt is een Meester geworden, een Meester van Wijsheid. Al de 

Meesters van Wijsheid leven in het rijkdom der Zielen, net na het 

mensenrijkdom. De groep van Meesters van Wijsheid wordt ook de Geestelijke 

Hiërarchie van onze planeet genoemd. 
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