
DE DRIE MANTRAMS 
 
 

MANTRAM VAN ÉÉNWORDING 
 

Één zijn de mensenzonen en één ben ik met hen. 
Liefde betracht ik en geen haat. 

Te dienen tracht ik, zonder verplichte dienst te vorderen. 
Te helen tracht ik, niet te wonden. 

Moge het lijden zijn beloning van licht en liefde brengen. 
Moge de ziel de uiterlijke vorm beheersen en ook het leven en al wat er 

gebeurt, en liefde doen verschijnen, die grondslag is der lotgevallen van de 
tijd.  

Moge visie komen en inzicht; moge de toekomst zich ontsluieren. 
Dat innerlijke eenheid te voorschijn kome en uiterlijke scheuring wordt 

overbrugd. 

Dat liefde zegeviere. En alle mensen tot liefde zich bekeren. 
 

DE GROTE AANROEP 
 

Vanuit het punt van licht in het denken van God 
Strome licht in het denken van de mensen. 

Dat licht op aarde nederdale. 
 

Vanuit het punt van liefde in het hart van God 
Strome liefde in de harten van de mensen. 

Moge Christus tot de aarde wederkeren. 
 

Vanuit het centrum waar Gods wil gekend wordt, 
Richte doel de kleine wil der mensen - 

Het doel dat de meesters kennen en dienen. 

 
Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen 

Verwezenlijke zich het plan van liefde en licht 
En moge het de deur verzegelen waarachter het kwaad verblijft. 

 
Laat licht en liefde en macht het plan op aarde herstellen. 

 
WERELDGEBED VOOR DE NIEUWE TIJD 

 
Ik ben de schepper van het heelal. 

Ik ben de vader en de moeder van het heelal. 
Van mij is alles gekomen. Tot mij zal alles wederkeren. 

Denken, Geest en Lichaam zijn mijn Tempels, ter verwerkelijking voor het 
zelf van mijn opperste wezen en worden. 

 

 
Het is wenselijk om deze Mantrams op 3 verschillende momenten van de dag hardop te zeggen. 

Benjamin Creme 


