
Het besluit van de Christus om zich opnieuw in de openbaarheid te begeven, bracht 
belangrijke gebeurtenissen met zich mee. Eén daarvan was, dat hij in 1945 voor de 
eerste keer een machtig, zeer oud mantram of gebed gebruikte en aan de mensheid 
gaf. Dat gebed staat bekend als de Grote Aanroep. Het is ter beschikking gesteld als 
een uiterst krachtige techniek, waarmee de energieën van de Hiërarchie kunnen 
worden aangeroepen voor het teweegbrengen van de nodige veranderingen. 
Verscheidene miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken inmiddels dit gebed 
voor de nieuwe tijd. 
 
 

 
 

DE GROTE AANROEP 
 

VANUIT HET PUNT VAN LICHT IN HET DENKEN VAN GOD 
STROME LICHT IN HET DENKEN VAN DE MENSEN. 

DAT LICHT OP AARDE NEDERDALE. 
 

VANUIT HET PUNT VAN LIEFDE IN HET HART VAN GOD 
STROME LIEFDE IN DE HARTEN VAN DE MENSEN. 

MOGE CHRISTUS TOT AARDE WEDERKEREN. 
 

VANUIT HET CENTRUM WAAR GODS WIL GEKEND WORDT 
RICHTE DOEL DE KLEINE WIL DER MENSEN. 

HET DOEL, DAT DE MEESTERES KENNEN EN DIENEN. 
 

VANUIT HET CENTRUM DAT WIJ MENSHEID NOEMEN 
VERWEZENLIJKE ZICH HET PLAN VAN LIEFDE EN LICHT. 

EN MOGE HET DE DEUR VERZEGELEN, WAARACHTER HET KWAAD VERBLIJFT. 
 

LAAT LICHT EN LIEFDE EN MACHT  
HET PLAN OP AARDE HERSTELLEN. 

 

 
 

 
 
 
 
Fragmenten uit “Boodschappen van Maitreya”: 

 
“Maak het feit van mijn aanwezigheid in jullie midden bekend en 
versnel mijn tevoorschijn treden. Neem deze uitdaging aan. Neem 
deze last van licht op je schouders.” 


